
                                                       Krink Ech. 

 

Sterre plökke. 

 

 

 

Ich wil de sterre plökke 

En op de maon gaon staon. 

Gewichloos door de ruimte zweve, 

Gans baove de wolke gaon. 

 

Vlege wil ik door de nach, 

Ich gaef sterre 'ne naam. 

Die sterre num ich mit nao hoes, 

Dao plek ich ze op mien raam. 

 

En in mien kösse stop ich den 

'n Stökske maon…..väör mich! 

De wölkskes lèk ich op mien bèd 

Es ein daekentje…..gans lich. 

 

Zoa doon ich den mien ouge toe 

En dènk fijn aan de maon. 

Ich veul zwevende sterre, wolke, wèndj….. 

En kèn dan slaope gaon! 

 

                                                              José Peters-Dewaide. 


