
                                                    Krink Ech. 

 

Nuuj kleier. 

 
Kiek hie:  mien nuuj kleier en ouch mien nuuj sjoon! 

Die stóng ich mich vanmörge allein aan te doon! 

Dat lökdje mich neet, miene bloes ging neet toe. 

Ich dach de ganse tied: “Wie ging det toch noe?” 

 

Ich stóng mer te maore dao achter de deur. 

Ich kreeg van de meutje 'n ganse roaj kleur. 

Toen zag mien mam lachendj: “Geit ‘t neet sjat?” 

“Nae”, zuchdje ich toen, “mer det is mich toch wat!” 

 

 

En ich kreeg toen van ergernis ein nog raojer kleur: 

“Die knuip zitte achter!!! Mer ich...... zit hie veur!!!” 
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